" Protestantse

Kerk Nieuw Amsterdam-Veenoord
16 juni 2024
Voorganger: Ds. E. Wisselink
Organist: Dhr. Johan Westerbeek
Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen
om samen te omarmen

Thema: ‘Moet ik overal wat van vinden?’
VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: lied 139: 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed — bemoediging en groet

Drempelgebed



We zingen lied 139: 7 en 14 Gij hebt mij immers zelf gemaakt

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid

mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op de weg ten leven.

Inleidende woorden

Gebed om ontferming, begonnen en afgewisseld met het zingen van

lied 367B — telkens na de woorden ‘Zo bidden wij zingend’
Heer, onze Heer, ontferm U over ons
We zingen lied 315: 1 en 2 Heb dank, o God van alle leven

Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefde ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.



Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.

Gebed bij het openen van de bijbel
Lezing: Exodus 34: 4 -9
We zingen lied 117A  Gij volken loof uw God en Heer

Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,

door Christus, halleluja.

Lezing: Johannes 8: 1 — 15

We zingen lied 836: 1,4 en 5 O Heer die onze Vader zijt
Melodie gez. 463 liedboek voor de kerken

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,

met liefde zijn vervuld.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is,

hoe schoon uw vrede is.



Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,

en spreek tot ons in vuur en wind,

o stille stem in 't hart,

o stille stem in 't hart.

Overdenking

We zingen lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

De tien woorden als geloofsbelijdenis (staande)



We zingen lied 150A: 1 en 2 (staande) Geprezen zij God!

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Voorbeden — stil gebed — Onze Vader

Collecte: 1°. Diaconie
2¢. Pastoraat en Eredienst

Slotlied: lied 103C: 1 en2 Loof de koning, heel mijn wezen

Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,

want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Zegen

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken




MEDEDELINGEN
Omzien naar elkaar.
- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, is opgenomen in het
Scheperziekenhuis.
Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die
zorgen hebben.

Géén open inloop.

Vanwege mijn vakantie is er de komende drie weken géén open
inloop. Op dinsdag 2 juli bent u weer van harte welkom in de
consistorie!

Vakantie ds. Gerda van Vliet

Deze maand heb ik vakantie van 7 — 30 juni. We gaan met de tent naar
Oostenrijk en nemen de wandelschoenen mee! Wanneer u pastorale
zorg nodig heeft of op een andere manier iemand van de kerk nodig
hebt, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba, mw.
Hilly Lanjouw, tel. 0591-552560 of 06.2907.7167

Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: C. Flokstra.
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Dhr. K. Oostingh, Zwarteweg

Oproep.

De werkgroep vluchtelingen PG Emmen ( contact via Gerben Kajim
06-30546911 en Kor Louissen 06-52664763) heeft contact met een
klein gezin uit Syrie dat sinds kort in Nieuw Amsterdam woont en
dringend support nodig heeft in de zin van ondersteuning, verwijzing
en overleg over verschillende dingen in de nieuwe omgeving. Een
buddy uit Emmen zou graag ook twee buddy’s uit Nieuw Amsterdam
willen vragen om dit samen in te vullen. Als u dit wilt en kunt wilt u
dan contact opnemen met Gerben Kajim of Kor Louissen ?

Gemeentezondag.

De gemeentezondag van 7 juli wordt verplaatst naar zondag 21 juli.
Op 7 juli neemt ds. Elly Wisselink wegens emeritaat afscheid van de
Protestantse Gemeente Dedemsvaart.

Er zijn gemeenteleden die deze dienst graag willen bijwonen.



Kopij Nieuwsbrief.

Hennie Ellen heeft aangegeven te willen stoppen met de nieuwsbrief.
Vanaf volgende week kunt u de kopij sturen naar het bestaande
mailadres: nieuwsbrief@pknnav.nl

of inleveren op Valkeniersweg 3.

Weeksluiting Oldersheem.
Vrijdag 21 juni is er een weeksluiting in Oldersheem.
Aanvang: 19.00 uur

Koffiemorgen Welput.

Woensdagmorgen 19 juni zijn de deuren van de Welput weer open
voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.
De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per
14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom.
Loopt u ook binnen???

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel:
551346

Zondag 23 juni
Voorganger: Dr. H. Nobel
Organist: ~ Mevr. Willy Misker
Collecten: 1. Diaconie

2. Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)
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Uitnodiging afscheid ds. Wisselink

Op zondag 7 juli vindt om 10.30 uur de afscheidsdienst plaats in de
Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5 te Dedemsvaart,

met voorafgaand koffiedrinken (hopelijk in de tuin).

Voor de kinderen is er tijdens de dienst kinderoppas en kinderkerk.
De dienst zal ook online te volgen zijn via: Van Dedemkerk / De
Fontein Dedemsvaart - Kerkdienstgemist.nl

Na de dienst is er een lunchbuffet, samengesteld met allerlei
lekkernijen die zijn bereid door gemeenteleden.

Bij mooi weer vindt dit plaats in de tuin van de kerk. VVoor de kinderen
zijn er leuke activiteiten.

Tijdens deze lunch is er gelegenheid voor u en alle gemeenteleden om
afscheid te nemen van ds. Elly.

U wordt van harte uitgenodigd om bij deze dienst en tijdens de lunch
aanwezig te zijn.

Graag horen wij het als u komt met opgave van het aantal personen.

U mag dit mailen naar: kerkenraad.scriba@pgdedemsvaart.nl

Namens de kerkenraad,
Maaike Hiemstra, voorzitter

Erica Boer, kerkelijk secretaris
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